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DE NIEUWE IDEEEN                              
DIE ONZE MANIER VAN DENKEN        

 EN HANDELEN DIEPGAAND VERANDEREN

Vooruitgang, echt nieuwe ideeën die onze harten, onze 
manier van denken, en bijgevolg onze structuren en 
onze systemen echt diepgaand veranderen, kunnen 
logischerwijze alleen bij ons vandaan komen. Die ideeën 
kunnen alleen van de armsten komen, van mensen die 
buitenspel staan, van uitgeslotenen, de Vierde Wereld.

Alleen die mensen hebben een volledige, totaal nieuwe 
kijk op alles wat niet goed loopt in onze levens en onze 
samenleving. Alleen zij hebben al hun hoop gevestigd op 
een nieuwe samenleving en ze hebben alle sociale en 
politieke intuïties die ons naar die samenleving kunnen 
brengen.

Alleen de mens die in de duisternis leeft, weet echt wat 
het licht kan betekenen; alleen degenen aan wie alle 
rechten ontnomen zijn, weten wat rechtvaardigheid is 
en hoe de rechten van de mens verwezenlijkt kunnen 
worden.

De vernieuwing waar we allemaal naar smachten, ons 
verlangen dat de armsten opstaan en hun lot in eigen 
handen nemen, worden niet gerealiseerd door de best 
mogelijke instellingen, door een paar wetswijzigingen 
of door de uitvinding van nieuwe soorten woningen of 
schoolonderwijs.

Al die dingen zijn natuurlijk nodig, maar ze halen niets 
uit, zolang we ons niet in kwetsbare buurten en sociale 
woningen gaan inzetten, als we daar niet naar de 
bewoners gaan om naar ze te luisteren en hun ideeën 
serieus te nemen. Ik moet denken aan een man die me 
vertelde: ”Ik weet wat honger is; ik zou er over kunnen 
spreken, maar ze hebben me nog nooit iets gevraagd. 
Wanneer ik het over mijn honger heb, geven ze me 
voedselbonnen.”
Zolang we geen volledig nieuwe betrekkingen met hen 
aanknopen, waardoor ze ons kunnen vertrouwen, 
waardoor ze in onze liefde en onze solidariteit kunnen 
geloven, zal de democratie niet vooruitgaan.

Ze moeten tot de overtuiging komen dat de samenleving 
een dringend beroep op hen doet om menselijker en 
broederlijker te kunnen worden. Om die reden moeten 
we met hen optrekken en ons inzetten, zodat ze hun rol 
kunnen vervullen en ons duidelijk kunnen maken wat 
recht‐vaardigheid precies is.

Joseph Wresinski

Vertaling:
Ton Redegeld, Greet van Schaik

Ieder mens bezit een 
onvervreemdbare waarde, die zijn 

waardigheid eer uitmaakt.en 
‑Joseph Wresinski‑
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In Nederland is Tapori (nog) niet actief 
en daarom is er geen straatbibliotheek, 
zoals hiernaast op pagina 3 beschreven.
Naar aanleiding van dit artikel dachten 
we dat het leuk zou zijn om jullie 
kinderen uit te nodigen deze kleurplaat 
te kleuren en op te sturen naar de 
redactie van dit blad. 

Redactie Vierde Wereld blad
Baanstraat 4
6372 AG Landgraaf

De drie mooiste gekleurde inzendingen 
verdienen een prijsje. Vergeet dus niet 
je naam en adres te vermelden. Ook 
mag je bij de kleurplaat een verhaaltje 
schrijven als je dat leuk vindt. Veel 
plezier en we zijn heel benieuwd.  

 

TAPORI
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TAPORI, kindernetwerk

Tapori is een wereldwijd netwerk van kinderen van alle 
achtergronden met als motto: "Wij willen dat alle kinderen 
dezelfde kansen krijgen." 
De tweemaandelijkse Tapori‐nieuwsbrief stelt kinderen in 
staat om samen te werken aan een thema en bevat 
verhalen en video's die de ervaringen van kinderen over de 
hele wereld promoten. De groepsactiviteiten in de 
nieuwsbrief zijn gericht op het verbeteren van relaties, 
communicatie, luistervaardigheden en reflectie.

Mijn ervaring bij de straatbibliotheek in de wijk La Línea 
van Villa Nueva begon in februari 2024. Eerst was het 
een kleine groep kinderen, maar later kwamen er meer 
bij. Sommige kinderen komen na hun zaterdagse 
voetbalwedstrijden, anderen komen af en toe. Soms 
stoppen ze met meedoen en komen ze later terug. Wat 
de kinderen het leukst vinden, zijn racegames, muziek 
en zingen.
Het zijn niet alleen de kinderen die meedoen aan de 
straatbibliotheek, maar ook moeders en grootmoeders. 
Er zijn ook buurtbewoners, zoals Doña Lidia, die helpen 
begeleiden. 

Ik heb een sterk gevoel van solidariteit en betrokken‐
heid bij de gemeenschap gevoeld. Don Sóstenes brengt 
ons soms aardbeien en koekjes, en op boomplantdag 
gaf hij een presentatie over planten. Dit is slechts een 
van de bijdragen waarop de gemeenschap de 
straatbibliotheek heeft gesteund. Doña Elba, een ander 
lid van de gemeenschap, heeft op een dag in maart een 
zwembad tevoorschijn gehaald en de kinderen 
uitgenodigd. 
Er zijn een paar kinderen die alleen voor de 
knutselactiviteiten komen, maar er is veel solidariteit 
onder hen. Ze steunen elkaar en tonen empathie, 
waarbij één kind inspringt om te helpen wanneer een 
ander het moeilijk heeft.
Soms kom ik met een energietekort naar de straat‐
bibliotheek, maar de kinderen brengen me tot leven. Het 
is onmogelijk om ontmoedigd te raken als je bij de 
kinderen bent. Ze geven me een positievere kijk op de 
zaken en helpen me om volledig aanwezig te blijven. Als 
ik bij de kinderen ben,  leef ik in het moment en geniet ik 
er echt van. Ik doe mijn horloge af, zodat ik niet 
voortdurend naar de tijd hoef te kijken. Ik herinner 
mezelf eraan dat dit een moment is om bij hen te zijn. 
Het is een plek geworden waar ik ook ontvang: ze geven 
mij hun aanmoediging en hun genegenheid.
Tijdens de tweede gelegenheid waar ik aan deelnam, 

rende een kind naar me toe om me te knuffelen. Ik dacht 
bij mezelf: "We kennen elkaar pas een paar weken". De 
kinderen geven je het gevoel dat ze je hun vertrouwen 
geven, wat een open houding in mij naar hen creëert. Ik 
maak ook contact met de meer gereserveerde kinderen; 
ik voel dat er wederzijds vertrouwen tussen ons is. 

Kinderen stellen hun grenzen in dit soort ontmoeting‐
en. Dus vraag ik mezelf af: "Hoe attent ben ik geweest?" 
Om verder te kijken dan het moment: "Hoe goed leer ik 
ze kennen?" Ik wil verder kijken dan geïsoleerde 
momenten en een betekenisvolle ervaring creëren voor 
de kinderen, zodat ze zich gesteund en verzorgd voelen.
Het is een leerproces voor mij en anderen: tijd 
doorbrengen met het team, de benaderingen van de 
andere begeleiders observeren en hun feedback 
verwerken, heeft me geholpen de kinderen beter te 
ondersteunen. Magda bijvoorbeeld, die van een lokale 
organisatie kwam, toonde ongelooflijk veel zachtheid 
toen ze het gezicht van een kind schoonmaakte, wat me 
inspireerde om te overwegen om meer oplettend te zijn. 
Het was een ervaring die me hielp om opener te 
worden.
Persoonlijk is de straatbibliotheek voor mij een zeer 
verbindende ervaring geweest. Leren om bij de 
kinderen te zijn, naar ze te luisteren en zorgeloze, 
vredige momenten vol vertrouwen te delen. De 
creativiteit van kinderen aanspreken, ze begeleiden bij 
knutselen, spelletjes en lezen, terwijl ik mijn vriendelijk‐
heid bied. Mezelf toestaan om geraakt te worden door 
hun warme genegenheid, en hen tegelijkertijd mijn 
eigen genegenheid te geven.

Adriana Jovel 

Geïnteresseerd in wat we doen? Wil je meer weten? 
Neem dan contact met ons op via 
tapori@tapori.org.
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INTERNATIONALE VROUWENDAG
8 MAART 2025

De hieronder beschreven vrouwen werden lid van het 
Vrijwilligerskorps en kozen ervoor om in solidariteit te 
leven met mensen in armoede. Deze vrouwen inspireerden 
onze beweging toen en nu nog steeds. Ze werden door de 
internationale beweging in de schijnwerpers gezet op 8 
maart. We stellen ze aan u voor, zodat hun nalatenschap 
voortleeft en ons blijft inspireren. 

Gabrielle Erpicum
Gabrielle schreef samen met Thomas en Ugo een boek 
over haar zestig jaar ervaring bij ATD Vierde Wereld. 
Decennialang was zij Wresinski's vertrouwde assistente, 
vervolgens maakte ze deel  uit van het internationale 
leiderschapsteam van ATD Vierde Wereld en verwel‐
komde jarenlang nieuwe leden van het vrijwilligers‐
korps. Uit hun samenwerking ontstond een echte 
vriendschap, ondanks het leeftijdsverschil van vijftig 
jaar. In het boek werden  de geschriften van Gabrielle 
over gebracht op een manier die jongeren zou 
aanspreken. Thomas vertelt over Gabrielles vaste 
overtuiging dat we een verschil kunnen maken. Hij zegt: 
“Op ruim 80‐jarige leeftijd gelooft ze er nog steeds met 
hart en ziel in. Hoop is een discipline en Gabrielle is zo 
iemand die gewoon niet opgeeft. Ze heeft een 
ongelooflijke charisma.” Hij voegt eraan toe: “Als je 
twijfelt, kun je het beste tijd doorbrengen met Gabrielle. 
Ze geeft je een boost, en in recordtijd ben je er weer met 
hernieuwde kracht.”

Thomas,
ATD Vierde Wereld Vrijwilligerskorps in Frankrijk  

Mary Rabagliati
Charlotte schrijft een boek over Mary aan de hand van 
Mary's teksten, verhalen van Diana, die haar persoonlijk 
kende, en de video: The Story of Mary Rabagliati en 
People the World Forgot. Het is inspirerend om te zien 
hoe een vrouw die opgroeide in de jaren vijftig – geen 
fijne jaren voor vrouwen in het algemeen – alle tradities 
aan de kant zette om naar Noisy‐le‐Grand te gaan. Haar 
beginjaren bij ATD zijn indrukwekkend, omdat ze door 
haar karaktersterkte liet zien dat ze de traditie kon 
doorbreken om te strijden voor een meer inclusieve 
samenleving, die mensenrechten en de waardigheid 
van ieder mens respecteert. Haar betrokkenheid bij de 
Wereldvrouwen conferenties en haar impact op het 
verkrijgen van rechten (bijvoorbeeld abortusrechten, 
anticonceptie, verbod op gedwongen sterili‐
satie/abortus, gezinsplanning) waren enorm. Dit kan 

jongeren aanmoedigen om zich in te zetten, vooral 
degenen die zich zorgen maken over deze kwesties.

Charlotte, 
 ATD Vierde Wereld Vrijwilligerskorps in België

Sulma Erika Flores Rojas
Dankzij Sulma raakte ik steeds meer betrokken bij ATD 
Vierde Wereld. Ik werd de begeleider van onze 
jeugdgroep, omdat ik de oudste was. Tegelijkertijd 
moedigde Sulma me aan om me op mijn studie te 
concentreren, door me eraan te herinneren dat ik 
capabel was en de potentie had om nog meer te 
bereiken. Ze begeleidde me gedurende haar vijf jaar in 
Escuintla (een stad in Guatemala waar ATD Vierde 
Wereld actief is). Sulma's toewijding heeft me geïnspi‐
reerd om jongeren beter te begrijpen, want zij zijn de 
toekomst. Nu ben ik docent aan een middelbare school 
en studeer ik binnenkort af in onderwijsmanagement. 
Mijn verlegenheid als tiener en mijn zenuwen om voor 
anderen te spreken heb ik overwonnen, dankzij Sulma, 
die me blijft inspireren en steunen.

  Sylvia,
ATD Vierde Wereld‐activist in Guatemala

Huguette Redegeld
Mijn ontmoeting met Huguette herinnerde me eraan 
hoe belangrijk het is om geïnteresseerd te zijn in de 
belangen van anderen. Ze wees er terecht op dat het 
opbouwen van sterke banden tussen ons essentieel is, 
maar dat we de waarde van het gebruik van bestaande 
platforms en het werken op verschillende niveaus niet 
mogen onderschatten. De Wereldvrouwenconferentie 
van 1975, georganiseerd door de Verenigde Naties in 
Mexico, is een goed voorbeeld. Ze bracht de expertise 
over feministische doelen en de maatschappelijke 
problemen van die tijd in, door het belang van 
solidariteit tussen alle vrouwen te benadrukken. Met 
exemplaren van het Vierde Wereldvrouwenhandvest 
die ze voor de slaapkamerdeur van elke afgevaardigde  
legde, slaagde ze erin om het handvest tot een van de 
meest gelezen documenten van de conferentie te 
maken. Hier in België werk ik met een groep vrouwen 
aan gendergerelateerde armoedeproblematiek, waarbij 
daadwerkelijke inclusie van iedereen  een voorwaarde 
is. 

Julie, 
ATD Vierde Wereld Vrijwilligerskorps in België

Het hele verhaal lezen:
https://www.atd‐fourthworld.org/the‐unrecognised‐
women‐of‐the‐fourth‐world/

Internationaal Nieuws
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WEEKEND VOOR JONG EN OUD

We kwamen hiervoor bij elkaar op 21, 22 en 23 februari 
en gingen op vrijdagmiddag, onder het genot van een 
kop koffie/thee met gebak, al met elkaar in gesprek.
Het was jammer dat er niet meer jongeren aanwezig 
waren, omdat het wenselijk is dat we jongeren erbij 
kunnen betrekken om samen voorwaarts te gaan. We 
zouden de jongeren kunnen vragen of zij ideeën hebben 
hoe we kunnen samenwerken om van elkaar te leren. 
's Avonds hebben we spelletjes gedaan.

Op de zaterdagmorgen begonnen we met de vraag van 
Willy: “Waaraan denken jullie bij het thema jong en oud, 
waarom komen we bij elkaar?”
“Mensen komen bijeen om elkaar te ontmoeten en 
vriendschap op te bouwen met elkaar. Je kunt elkaar 
persoonlijk benaderen.” 
De enige jongere die er was, zei dat het belangrijk is dat 
jongeren het contact behouden met oudere mensen en 
die contacten moeten flexibel zijn. “Goed om je heen 
kijken en luisteren wat er allemaal gebeurt. Wees een open 
boek. Goed en slecht bestaat niet. Het is niet zwart‐wit. Er is 
zoveel te doen. Je moet keuzes maken.”
Er werd gezegd dat we meer leden of vrijwilligers bij de 
ATD zouden kunnen betrekken, om ons samen nog 
sterker te maken voor een samenleving zonder ar‐
moede. Een van de aanwezigen maakt regelmatig  
contact met andere mensen, die ze vertelt over de ATD. 
Ze zal ze uitnodigen mee te komen naar 't Zwervel om te 
ervaren wie we zijn en wat we doen. 
De ouderen zouden aan de jongeren over de ATD 
kunnen vertellen, met hen samenwerken en zo ook hun 
ervaringen aan hen kunnen doorgeven. 
Er werd opgemerkt dat we de mensenrechten meer 
moeten uitdiepen, zodat we weten waar we recht op 
hebben.
Een echtpaar vertelde dat de jongeren hun eigen 
problemen hebben. Het zou jammer zijn als de jongeren 
daardoor weg blijven. Wij moeten eerst hun vertrouwen 
terug winnen. Ook onderling moeten ze het vertrouwen 
weer krijgen om met elkaar verder te gaan.
De vrouw zei: “Als je een verhaal hoort over iemand, ga dan 
naar die persoon toe, zodat je het echte verhaal hoort. Als er 
onenigheid is ga je het met respect voor elkaar uit praten.”

Een andere zei:  “We moeten hoopvol zijn, met respect voor 
elkaar, open communiceren en zo de saamhorigheid 
versterken .”

Op de zaterdagmiddag gingen we tekenen over het 
thema jong en oud voor de mozaïektafel. Er kwamen 
hele creatieve ideeën uit, niet alles konden we er op 
zetten. Dus moesten we samen kiezen wat wel en wat 
niet. Het eindresultaat is mooi geworden, daar waren we 
het allemaal over eens.  

Er werd, na de mededeling dat we die avond samen 
onze alternatieve smartlappen zouden zingen, het idee 
geboren om samen een nieuw lied te schrijven. Iedereen 
reikte iets aan. We gaan dit later nog verder uit werken 
en er een melodie bij zoeken, maar het begin is gemaakt. 
Na het zingen werden er wederom spelletjes gedaan.

Op de zondagmorgen evalueerden we het weekend: We 
vroegen hoe het was geweest?
Sommigen vonden het goed en fijn weer op 't Zwervel te 
zijn geweest. 
In het begin ging het niet over oud en jong.  Er werden 
veel oude herinneringen opgehaald, dat vond iedereen 
wel leuk. 
Er werd gevraagd waarom er geen flipover werd 
gebruikt, want dan hadden ze terug kunnen kijken naar 
bepaalde punten. Ook het gebruik van te veel moeilijke 
woorden werd benoemd. Dus wij zeiden dat het goed 
zou zijn als men dit een volgende keer meteen zou 
aangeven. Al met al werd terug gekeken op een 
vruchtbare uitwisseling.       
    

Hilly Slootweg
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"Laat ons de van de misère afgrond 
niet om de tekortenoverbruggen, 

van de arme‑mens aan te wijzen, 
maar wie hij in om te ontdekken 

werkelijkheid is."
‑Joseph Wresinski‑



Activiteiten en Agenda

 pagina 6All Together for Dignity www.instagram.com/atd_vierde_wereld_nederland

NL DOET OP 't ZWERVEL

Dit jaar was op 14 en 15 maart NL Doet en ook op 't 
Zwervel waren klussen te doen waar we toch wel wat 
hulp bij konden gebruiken. Het bedrijf EEGA groep uit 
Deventer had zich gemeld, ze wilden ons op vrijdag met 
een aantal medewerkers komen helpen. Ook kwam er 
nog een jonge man uit Wijhe.
We hebben eerst kennis gemaakt met elkaar onder het 
genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers. Er 
stond een mooie tekst van Père Joseph Wresinski op 
Facebook die morgen: “De nieuwe ideeën, die onze 
manier van denken en handelen diepgaand 
veranderen”.  Deze had ik voorgelezen en zo kwam het 
gesprek op gang. Ieder van ons vertelde iets over ATD. 
Wie we zijn en waar we voor staan.
Het was tijd om aan de slag te gaan en de handen uit de 
mouwen te steken. Een aantal begon met de container 
vullen met puin,  anderen met het snoeiafval 
wegbrengen naar de bosrand. 

Natuurlijk werd er in de tussentijd ook al hard gewerkt 
aan het voorbereiden van de lunch. Na de lunch werd de 
andere container gevuld met de spullen die weg 
konden en werd er nog wat in de tuin gedaan.

Als afsluiter zijn we nog rond gelopen over het terrein 
en bekeken in de Wresinski zaal het wandkleed en 
werden verschillende verhalen verteld. We hadden voor 
iedereen een tasje gevuld met wat foldertjes enz. en 
een tulpje die overgebleven waren van 50 jaar 't 
Zwervel.

Op zaterdag waren er een aantal mensen van ATD. We 
hebben eerst koffie en thee gedronken met wat lekkers, 
zijn daarna aan de slag gegaan met het schoonmaken 
van de stoelen in de boerderij en de rieten stoelen uit 
de schuur. We hebben samen geluncht en hebben nog 
wat bladeren uit de tuin bij elkaar geharkt.
Zo was er samen heel wat werk verzet en kunnen we 
terug kijken op twee mooie dagen met mooie 
ontmoetingen.

Willy Braad 

AGENDA ACTIVITEITEN OP 't ZWERVEL
27/28/29 juni 
Mozaïek/deelnemers ontmoetingsweekenden 
2024/februari 2025

12 Juli               
Klussenweekend/Leden 
13 Juli     
Voorbereiding Ontmoetingsdag
25/26/27 juli
Mozaïek/deelnemers ontmoetingsweekenden 
2024/februari 2025
 
29/30/31 augustus
Ontmoetings‐/Dialoog weekend: sociale media

13 September    
Ontmoetingsdag van 11.00 t/m 16.00 uur

17 Oktober
Werelddag van verzet tegen extreme armoede
Activiteiten op diverse plaatsen in het Land

28/29/30 November   
Ontmoetings‐/Dialoog weekend: communicatie

6 December                                  
Een bedankdag voor onze Vrijwilligers 
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IN MEMORIAM

Jan Timmers overleed op 19 februari 2025.
Jarenlang zorgde hij met veel toewijding voor zijn 
moeder. Na haar overlijden verbrak hij het contact met 
zijn familie. Hij was daar zeer hardnekkig in.
Na enkele omzwervingen kwam hij terecht op Fort 
Oranje in Zundert. Hij woonde graag in zijn stacaravan. 
Na de verhuizing naar Breda bleef hij de natuur 
opzoeken, dat gaf hem rust.
Hij kon je alles vertellen over oorlogsbunkers in 
Brabant, vogels spotten en hoe je konijnen kon vangen 
met eigen gemaakte stroppen.

Ruim 15 jaar bezocht Jan het Annahuis in Breda en was 
daar een geliefde bezoeker. Hij kwam vaak met 
smakelijke verhalen en een rugzak vol sinaasappels, die 
hij at terwijl hij lachte dat hij dat niet mocht van de 
diëtiste. 

Hij nam deel aan de Straatraad, verzorgde als Straatgids 
de Straattours en hij schilderde roofvogels bij het 
Atelier. Hij zette zich fanatiek in voor de rechten van 
daklozen. Het station en stadspark Valkenberg in Breda 
beschouwde Jan als zijn kantoor. Hij had een scherpe 
observatie en maakte zo vele mensen wegwijs in het 

leven op straat. Voor het “recht op een briefadres” streed 
hij  als lid van de Vierde Wereld beweging tot aan het 
Europees Parlement in Brussel. Mede dankzij zijn inzet 
moet een gemeente iedere burger  een briefadres 
geven en krijgen “spookburgers” weer bestaansrecht.
 
Jan bleef eigenwijs tot het laatst en liet zich door 
niemand iets gezeggen. Wel deelde hij zijn verhalen van 
vroeger en zijn emoties. Toen zijn gezondheid fysiek en 
mentaal achteruitging, was dit erg lastig voor hem en 
degenen die hem probeerden te helpen en verzorgen. 

Onze dank gaat uit naar het personeel van Antonius Abt 
in Terheijden voor hun liefdevolle verzorging.

We zijn Jan dankbaar voor zijn voorbeeldige en niet 
aflatende strijd  voor de rechten van daklozen en zullen 
deze in navolging van hem blijven voortzetten. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

Op 31 maart 2025 hebben wij officieel het pand aan de 
Regentesseplein 13 na bijna  40 jaar verlaten.

Binnen 14 dagen zijn enkele mensen bezig geweest met 
inpakken om te kunnen verhuizen naar Wijhe en het 
nieuwe onderkomen. 

Diverse archiefzaken zijn naar Frankrijk gegaan en 
boeken naar België en Frankrijk, Archief Fonto in de 
opslag.

Vanaf 1 april is ons Postadres: 
ATD Vierde Wereld, Postbus 384, 
2350 AJ LEIDERDORP 

en ons bezoekadres op afspraak:
Zeestraat 100, z404e6,  2518 AD DEN HAAG 

Telefoonnummer: 06 11 230 807 
emailadres: denhaag@atd‐vierdewereld.nl
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Lidmaatschap van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld 
Ik sluit mij aan bij de uitgangspunten (www.atd‑vierdewereld.nl) en machtig ATD Vierde Wereld d.m.v.

deze éénmalige incasso. Aankruisen en invullen wat van toepassing is en deze bon sturen naar:
ATD Vierde Wereld, Postbus 384, 2350 AJ Leiderdorp. (NL27INGB0 002752200)                   

             
 

 O  Lidmaatschap € 10,‑  O  Steunlidmaatschap € 20,‑   O Gift € _____  

Dhr / Mw :    …………………………………………...………  Incassant ID: NL 13ZZZ411514920000 
Adres:           …………………………………………...………    Kenmerk machtiging: _______________(niet invullen) 
Postcode: ………………… Plaats: …….…………………….. 
 
Ik verleen de Stichting ATD Vierde Wereld toestemming éénmalig het bedrag van ……………… euro af  te schrijven 
van mijn bank‑ / girorekening:   IBAN: ………………………………………………   
Handtekening:                                                   Datum:  
 

Deze gehele coupon (of kopie) in een gesloten enveloppe sturen naar:
 

Stichting ATD Vierde Wereld Nederland, Postbus 384, 2350 AJ Leiderdorp. GSM: 06‑ 11 230 807  

Als u het niet eens bent 
met deze afschrijving kunt 
u uw bank binnen 56 da‑
gen opdracht geven het 
bedrag terug te storten. U 
kunt ons ook even bellen. 

AANBIEDINGEN   (prijzen inclusief porto‑ en adminkosten)

Totaal bedrag: €  __________   
Dhr / Mw :    …………………………………………...………  Incassant ID: NL 13ZZZ411514920000 

Adres:             ………………………………………………….  Kenmerk machtiging: _______________(niet invullen) 
Postcode: ………………… Plaats: …….…………………….. 

Ik verleen de Stichting ATD Vierde Wereld toestemming éénmalig het bedrag van 
……………… euro af  te schrijven van mijn bankrekening:    
IBAN: NL ..  …. ……………………………………... 

Handtekening:                                                   Datum: 

Deze gehele coupon (of kopie) in een gesloten enveloppe sturen naar: 
Stichting ATD Vierde Wereld Nederland, Postbus 384, 2350 AJ Leiderdorp. GSM: 06‑ 11 230 807   

Als u het niet eens bent 
met deze afschrijving kunt 
u uw bank binnen 56 da‑
gen opdracht geven het 
bedrag terug te storten. U 
kunt ons ook even bellen. 

 

 

 

Voor andere titels van boeken en of kaarten zie in onze webshop:
www.atd‑vierdewereld.nl/winkel

Jullie moeten weg! (van John Habets)           Aantal: _____ ex

 
   
 

NIEUWE UITGAVE Verhalen 50 jaar 't Zwervel
                                                  
           

€     8,95  Aantal: _____ ex

€   5,00  Aantal: _____ ex

€   21,50  

Vierde Wereld Verkenningen 38, 
Naar een wereld, waarin niemand wordt uitgesloten  

€   5,00  Aantal: _____ ex

JUNI 2025    Nr.189 

Vierde Wereld Verkenningen 37, 
De verborgen dimensies van Armoede  

.." Père Joseph Wresinski stelt ons deze vraag:

"Hoe kan een mens zich  weten, volwaardig mens
vol vertrouwen, tot evenwichtig denken in staat? 

Hoe kan hij zich en gedragen, gelovig hoopvol 
als zijn omgeving hem met een vernederende blik bekijkt? "

Uit: Gesproken en geschreven, door Joseph Wresinski


