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KERSTBOODSCHAP

"Mogen de kinderen, die beschadigd zijn door armoede en 
in het hart van de wereld staan, daaruit morgen opstaan 

met hoop!" 
Journal Feuille de Route, 1991

Na jaren van armoede vertrouwde Moussa aan 
Florent toe: 
"Wat mensen van ons denken, is niet wat wij van 
onszelf denken. 
Een kind alleen kan zijn dromen niet waarmaken. 
Als mensen ons benaderen, kunnen we samen 
nadenken."

Echte ontmoetingen zijn ontmoetingen 
die weigeren een tegenstelling te creëren tussen 
degene die weet en degene die niet weet, 
degene die heeft en degene die vraagt,
degene die ongelijk heeft en degene die gelijk 
heeft...

In Ouagadougou en andere steden in de wereld 
zijn de acties voor het herstel van 
familiebanden, ontwikkeld door de beweging ATD 
Vierde Wereld, 

gebaseerd op de vastberaden wil om te luisteren 
naar de diepe verlangens van mensen, die 
gevangen zitten in armoede en uitsluiting.

Het voeren van ambitieuze acties in de strijd 
tegen armoede van kinderen en hun families is 
een weg die bouwt aan de toekomst van iedereen.
Nu het einde van het jaar nadert en velen elkaar 
alle goeds wensen voor een betere toekomst, 
vragen wij uw steun om vrijwilligers te kunnen 
blijven sturen 
naar de allerarmsten.
Hartelijk dank voor uw vrijgevigheid.

Met vriendelijke groet,
Bruno Dabout, Délégué général, 
(Algemeen afgevaardigde)

“IK WIL DAT ZE WETEN 
DAT IK NOG STEEDS EEN KIND MET 

TOEKOMST BEN.”

Florent, vrijwilliger in het team van Burkina Faso, stopt 
zijn motorfiets in de berm van een drukke avenue. Hij doet 
alsof hij de tas op zijn rug rechtzet. “Florent! Florent!” Iets 
verderop roepen kinderen hem. Hij duwt zijn motor naar 
hen toe, zodat degenen die dat willen de tijd hebben om 
het met lijm doordrenkte doekje, waar ze aan ruiken, te 
verbergen. Hij erkent hun recht om hem te verwelkomen. 
Elke woensdag, als de avond valt, gaat Florent naar de 
kinderen toe op bepaalde plekken waar ze kleine klusjes 
doen in ruil voor een muntje. Hij gaat tussen hen zitten. Hij 
opent een boek. Het is de straatbibliotheek onder de 
lantaarns.

Die avond zijn er kinderen die Florent nog nooit heeft 
gezien. Onder hen luistert Moussa naar het verhaal, terwijl 
hij afstand houdt. Florent bladert door het boek en laat de 
kinderen commentaar geven op de plaatjes. Voordat hij 
vertrekt, nodigt hij hen uit om de volgende dag naar de 
Cour, de hof van honderd beroepen, te komen. Het is een 
ontmoetingsplaats geworden voor kinderen die op straat 
leven en voor gezinnen die door armoede zijn vernederd. 
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Vervolg Kerstboodschap Internationaal
Op donderdag is de sfeer levendig. Sommige kinderen 
wassen hun kleren, anderen spelen. Onder leiding van 
Ahmed, d ie  z i jn  muz iek ins t rumenten  heeft 
meegebracht, ontdekken enkelen hun talenten. 
Sommigen dommelen in slaap, na een nacht waarin ze 
bedreigd werden door de politie of andere bedreig‐
ingen. 
Florent kijkt de ruimte rond. Moussa is niet gekomen. 
Een volgende nacht komt Florent hem weer tegen in de 
stad. Moussa is verbaasd dat hij wordt herkend. 

Als hem wordt gevraagd hoe hij met jongeren omgaat, 
zegt Florent dat je nooit haast moet hebben. Hij weet 
welke weg hij zelf heeft moeten afleggen. Net als veel 
anderen zag hij hen als delinquenten (misdadigers), die 
nooit iets goeds zouden bereiken, kinderen die hun 
familie te schande maakten. Maar op een dag 
vertrouwde een van hen hem een geheim toe: "Ik loop 
alleen, maar mijn hart is niet alleen". 
Een kind niet beoordelen zonder rekening te houden 
met de mensen die belangrijk voor hem zijn, is een 
leidraad geworden voor Florent en zijn team. 

Maandenlang blijft Florent Moussa steunen. Soms komt 
hij hem tegen op een kruispunt, waar hij aan het 
bedelen is of gewoon ineengezakt zit. “Hoe gaat het? Met 
je gezondheid? Met je familie?” Moussa zwijgt. Florent 
dringt niet aan en praat over andere onderwerpen. 
En uiteindelijk is het Moussa die Florent op een dag 
apart neemt en hem vertelt over zijn wens om zijn 
familie terug te vinden. "Ik wil dat ze weten dat ik nog 
steeds een kind met toekomst ben.” 

Het bereiken van deze hereniging zal tijd kosten. De 
avond voor het vertrek komt Moussa slapen in de Cour. 
Hij wast daar zorgvuldig zijn kleren en haalt zijn 

spaargeld op, dat hij aan Florent had toevertrouwd. Het 
is een lange weg naar zijn dorp, ver van de hoofdstad. 
Na drie jaar afwezigheid heeft hij moeite om de familie 
terug te vinden. Wanneer ze eindelijk voor de 
grootvader verschijnen en het kind niet weet wat hij 
moet zeggen, is het Florent die de woorden uitspreekt 
die Moussa in zijn hart bewaart. Moussa heeft ervoor 
gekozen om terug te keren, nu het regenseizoen nadert, 
wetende dat in deze periode alle hulp welkom is bij het 
werk op het land.

Na de oogst gaat hij weer terug naar de stad, maar dan 
zal alles anders zijn, want de banden zijn hersteld. Zijn 
grootvader legt het als volgt uit: “Zijn vertrek deed zijn 
moeder heel veel pijn. Nu ze hem weer heeft gezien, 
heeft ze vrede en hij ook." Er begint een nieuw hoofdstuk 
voor Moussa en zijn familie.

‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐

“Wie zich door de armsten
laat inspireren

in denken en doen
bouwt gemeenschap aan een  

waar het goed is
voor .”iedereen
‑Joseph Wresinski‑
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ONTMOETING MET DE EUROPESE 
COMMISSIE

Jozé en Willy zijn erg trots en voelden zich bevoorrecht, 
om deel uit te mogen maken van een Europese 
delegatie. “Ze hebben ons werk met zoveel zelfvertrouwen 
en overtuiging voorbereid en gepresenteerd aan de 
Europese Commissie, om invloed uit te oefenen op de 
komende EU‐strategie ter bestrijding van armoede”.

Afgevaardigden van de Vierde Wereld uit België, 
Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Ierland en wij uit 
Nederland, zijn bij elkaar gekomen om samen de 
presentatie voor te bereiden.

De Europese Commissie had 2 vragen. 
Vraag 1: Vertel over een situatie waarin u geen toegang 
had tot uw rechten (huisvesting, gezondheidszorg, 
werkgelegenheid en sociale uitkeringen). Wat maakte dat 
onmogelijk en wat werkte niet goed? 
Vraag 2: Wat moet de Europese Commissie weten over 
jouw ervaringen met sociaal‐economische discriminatie? 

Op 21 oktober hadden we deze vragen met de 
afgevaardigden voorbereid. Na een voorstel‐ronde 
verdeelden we ons in twee groepen, waarna we weer 
samen kwamen om te bespreken wat er in de twee 
groepen is gezegd.  

Zo gebeurde het ook de volgende dag bij de Europese 
Commissie, nu samen met hen. We kregen vier uur de 
tijd, om onze kennis en ervaring over deze kwesties te 
delen en vooroordelen bij te stellen. Om zo te helpen bij 
het opstellen van de best mogelijke strategie. 

Er is goed naar ons geluisterd met wederzijds respect.
De belangrijkste conclusie: 

 ‐ We moeten luisteren naar de ervaringen van 
mensen die in armoede leven en we moeten hen een 
stem geven. Hiervoor moeten we hun de kracht en 
ruimte geven, zodat zij ons kunnen helpen om samen tot 
oplossingen te komen. 
 ‐ Vertrouwen van beide kanten, daar werken we aan 
   door bijeenkomsten zoals deze. 
 ‐ De stigmatisering is een van de grootste punten 
   die aangepakt moet worden. Dit wordt een hele 
   klus.
 ‐ Gebrek aan informatie door te moeilijke taal, 
   waardoor het niet toegankelijk is voor iedereen. 
   Het kan vaak alleen digitaal. Je moet te ver reizen. 
    Er zijn teveel verschillende regelingen die je kunt 
   aanvragen, het voelt als iedere keer weer je hand 
   op moeten houden. Daarom moet dit 
   vereenvoudigd worden, op eigen locatie zijn, bij 
     één persoon, die alles regelt, met wederzijds 
   respect.

Dus de Europese Commissie, maar ook ATD, heeft 
genoeg werk om samen, hopelijk met andere 
organisaties, tot betere regelgeving en eenvoudige 
aanvragen te komen, maar vooral ook de naleving 
hiervan is belangrijk.

Willy Braad
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NIJMEGEN

Op zondag 19 oktober is in Nijmegen aandacht besteed 
aan de Werelddag van uitroeiing van armoede. Er was 
een samenkomst bij de WereldVredesVlam, op het 
kerkplein voor de Titus Brandsma gedachteniskerk. 
Daar waar ook een tegel geplaatst is in 2017, bij de 
herdenking van de 100e geboortedag van Joseph 
Wresinski, met een inspirerend citaat van hem: “Ons 
enige wapen is liefde voor de mensheid, hartstocht voor 
gerechtigheid en vrede”.

Er waren ongeveer 25 mensen aanwezig. Marieke 
Rijpkema, van de steungroep ATD Vierde Wereld 
Nijmegen, vertelde over de geschiedenis van deze 
gedenkdag, het citaat van Joseph Wresinski werd 
voorgelezen, er klonk een getuigenis over een ervaring 
van armoede. 
De boodschap van de secretaris van de Verenigde 
Naties Antonio Guterres, bij gelegenheid van 17 oktober 
werd voorgelezen: 
“Te vaak worden mensen die in armoede leven beschuldigd, 
gestigmatiseerd en in de schaduw geduwd.
Armoede is echter geen persoonlijk falen, maar een 
systeemfout – een ontkenning van waardigheid en 
mensenrechten.
De Internationale Dag voor de uitbanning van armoede 
roept ons dit jaar op om een einde te maken aan de sociale 
en institutionele mishandeling van mensen die in armoede 
leven  – en  om de  be lo f te  van  de  Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen na te komen om armoede in al haar 
vormen, overal ter wereld uit te bannen.
Dat vereist beleid dat niemand achterlaat: betaalbare 
gezondheidszorg en huisvesting; fatsoenlijk werk en 
eerlijke lonen; universele sociale bescherming; 
voedselzekerheid; kwaliteitsonderwijs;
en financiering die werkt voor landen en gemeenschappen.
Laten we op deze Internationale Dag voor de uitbanning 
van armoede stigma en discriminatie afwijzen. Laten we 

ons achter mensen die in armoede leven scharen en 
solidair optreden om armoede voorgoed uit te bannen.”

Ten slotte werd met elkaar het lied “Oh Freedom” 
gezongen, waarna er gelegenheid was om elkaar onder 
het genot van een kopje koffie of thee te ontmoeten, in 
een zaal van het Titus Brandsma Memorial. 

‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐

WIJHE

Zaterdag 18 oktober: Viering in de Wresinskizaal van het 
ontmoetingscentrum 't Zwervel.

Het was een gezellige, zonnige middag waarop mensen 
vanuit verschillende achtergronden en gezindten 
samen kwamen voor de viering met het thema: "De pijn 
van armoede".

De viering begon met een prachtig intermezzo, 
gezongen en muzikaal ondersteund door het Joseph 
Wresinski koor, o.l.v. Jenneke Zweers. Ze wist tijdens de 
gehele viering de mensen te enthousiasmeren om mee 
te zingen, zo nodig met een klein zanglesje vooraf.

17 oktober

www.twitter.com/atd_nederland
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Pastoraal werkster Lonneke Gunnink opende de viering 
met een welkomstwoord, waarna Nico van Jaarsveld een 
korte impressie gaf m.b.t. het werk van  ATD ( All 
together in Dignity) en 't Zwervel.
Er werden 2 gedichten voorgedragen over “Luisteren” 
en er werd een indrukwekkend levensverhaal verteld 
door een ervarings‐deskundige. Waar het niet direct 
ging om wat ze had meegemaakt, maar eerder over  het 
doorbreken van het zwijgen, dat begint met  je stem te 
laten horen. Het werd ludiek gebracht met een 
trommelslag en beëindigd met een bellenblaas, waarbij 
ze de bel doorprikte, om aan te geven dat ze uit haar 
schulp kwam om haar stem te laten horen. Ze sloot haar 
verhaal af met het laten horen van het lied: “Gabriella's 
song” uit de film “As it is in heaven”.  
Een uitzonderlijk gebed van Joseph Wresinski gaf een 
indruk van de worsteling die hij had, gehoor te geven 
aan de vraag van zijn bisschop naar het kamp "Noisy le 
Grand" in de buitenwijk van Parijs te gaan, alwaar de 
armoede in al zijn facetten van zich liet spreken.
Lonneke sloot de viering met dank aan het koor en allen, 
die gehoor gaven aan de uitnodiging en een speciaal 
woord van dank voor de gastvrijheid, waarna ze de 
aanwezigen uitnodigde voor ontmoeting en gesprek 
onder het genot van een kopje koffie of thee.

We kunnen terugzien op een waardevolle, krachtige 
viering, waar verbondenheid sterk te voelen was.
Hartelijk dank namens medestanders
en het voorbereidingsteam.

Mieke Cents, met inbreng van 
Diana Klein Kranenbarg

‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐

BRUNSSUM

Op 17 oktober, de Internationale Dag van verzet tegen 
extreme armoede en sociale uitsluiting. organiseerden 
we een solidariteitsmaaltijd en het theaterstuk 
“Schreeuw in de ruimte”.  
Het thema van dit jaar was “Sociale en Institutionele 
mishandeling en geweld. Zorgen voor respect en 
effectieve ondersteuning”.
Op deze dag gaven we de mensen in armoede een 
podium om hun stem te laten horen, hun verhaal te 
vertellen, zodat iedereen naar hen luistert zonder 
vooroordeel.
Tijdens de maaltijd gingen wij, leden van ATD Vierde 
Wereld Zuid Limburg, met de mensen in gesprek, over 
waarom deze dag zo belangrijk is en vooral om mensen 

met elkaar te verbinden. De getuigenis van Père Joseph 
Wresinski werd voorgelezen, Jozé las haar gedicht “Weet 
je“ voor en we zongen een paar alternatieve 
smartlappen. 

Daarna werd het Theaterstuk "Schreeuw in de ruimte" 
van de Joseph Wresinski Cultuurstichting ten tonele 
gebracht. Het theaterstuk gaat over uithuisplaatsing 
van kinderen en wordt gespeeld door de vrouwen, 
moeders, die het zelf is overkomen.
Tot slot was er nog tijd om  samen met de spelers na te 
praten. Het was een avond met mooie ontmoetingen, 
met lovende woorden over het eten, maar zeker ook 
over het geweldige, indrukwekkende en confronterende  
theaterstuk. 

HEERLEN

Zaterdagavond 18 en zon‐
dagochtend 19 oktober, 
was er een viering, samen 
met het koor Sound of 
Peace and Freedom, in de 
Andreas‐parochie, die van 
A tot Z door onze groep 
bedacht en uitgevoerd 
werd. De liedjes, de tekst‐
en, het gedicht van Jozé: 
“Weet je” en ook het blok‐
fluitspel, het sloot naad‐
loos aan bij het thema van 
dit jaar. Na de zondag‐
viering hebben we nog 
goede gesprekken gehad, 
onder het genot van een kop koffie of thee met zelf 
gemaakt gebak.  

Willy Braad
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SOCIALE MEDIA EN DIGITALISERING

In augustus hielden we een weekend over sociale 
media en digitalisering. In ons gesprek met elkaar 
konden we ons vinden in het feit dat sociale media 
niet meer weg te denken zijn uit ons leven. Het kan 
zelfs heel handig zijn om te netwerken, je te verbinden 
met anderen, voor het opzoeken van informatie en 
voor kennisvergaring. Denk daarbij aan facebook, 
Instagram enz. 
Naast de vele positieve heeft het ook zijn negatieve 
kanten. De verdergaande digitalisering is niet voor 
iedereen een zegen. Mensen die laaggeletterd of 
analfabeet zijn, komen hier niet mee weg, zij zijn 
daardoor steeds meer afhankelijk van anderen. Ook 
omdat instanties persoonlijk of telefonisch moeilijk of 
niet te bereiken zijn. Vaak moet je eerst door een heel 
menu voordat je een mens aan de telefoon krijgt. 
Helaas word je dan ook nog vaak verwezen naar een 
website, waar je formulieren kunt vinden om in te 
vullen als je iets wilt aanvragen. 
Hoe doe je dat dan als je dit allemaal niet kunt, geen 
computer hebt of zelfs geen internet? 
Er wordt al vanuit gegaan dat iedereen over deze 
middelen beschikt en er goed in onderlegd is. Het zich 
inleven in de ander, het meedenken en mede‐
menselijkheid zijn hierbij vaak ver te zoeken, wordt 
geconstateerd, door de aanwezigen. Iedereen vindt 
het belangrijk dat we als beweging aandacht blijven 
vragen voor de mensen die analfabeet, laaggeletterd 
of digibeet zijn. 
De mogelijkheid tot persoonlijk of telefonisch contact 
op elk vlak van noodzakelijke levens‐behoeften, moet 
blijven bestaan, zodat deze mensen zo min mogelijk 
afhankelijk worden. Dit neemt niet weg, dat daar waar 
mogelijk, deze mensen ook begeleid kunnen worden 
om zich in de digitale wereld te ontwikkelen. 

Naast het algemene belang van sociale media hebben 
we ook gesproken over het belang hiervan voor onze 
beweging. 
Het hebben van een website, facebook, Instagram e.d. 
is van belang om anderen te informeren, te ent‐
housiasmeren en uit te nodigen. Vertellen wie we zijn, 
waar we voor staan, welke activiteiten we organiseren, 
waarbij ook een terugblik op die activiteiten nodig 
geacht wordt. Regelmatig wat plaatsen en actueel 
houden om mensen blijvend te interesseren.  
Daarnaast blijft voor ons het persoonlijk contact, de 
ontmoetingen met de mensen het wezenlijke van 

onze beweging. Toch zullen ook wij meer gebruik 
kunnen maken van de mogelijkheden die de digitale 
wereld biedt. Zoals bijvoorbeeld het aanbieden van 
zoommeetings in combinatie met ontmoetingen op 't 
Zwervel.  

Na veel uitgewisseld te hebben was het in de middag 
heel ontspannend om creatief bezig te zijn. Een 
tweede strook voor een banier (vlag) werd met allerlei 
sociale media en digitale items versierd. Leuk en 
verrassend om zo samen te werken aan een 
gezamenlijk werkstuk. 

Bij de evaluatie werd vooral de ontspannen 
benadering van het onderwerp benadrukt. Ook gaf 
men aan dat het onderwerp om verdere verdieping 
vraagt. Als het kan volgend jaar op het programma 
zetten.  Een van de vragen zou kunnen zijn: Welke 
problemen brengt sociale media/de digitale wereld 
met zich mee? 
Een lijstje met vragen toesturen, zodat mensen zich 
kunnen voorbereiden, werd als tip meegegeven.

We kunnen terug kijken op een goed weekend, waar 
vooral ook het elkaar ontmoeten centraal stond. Dank 
voor de inbreng van iedere aanwezige.

Marion Braad
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GEDICHTENBUNDEL, JOZE KERSTEN

Mijn naam is Jozé Kersten en ik woon in het mooie 
Heerlerheide, ik ben moeder en oma. Van generatie op 
generatie werd de armoede en uitsluiting van mijn familie 
overgedragen door toedoen van samenleving en wet‐ en 
regelgeving van de overheid. 

Waarom ik deze gedichten schrijf is, omdat armoede en 
uitsluiting een schending van de Rechten van de Mens zijn. 
Hiermee wil ik laten horen, op mijn eigen wijze, dat 
armoede onrecht is, niet zelf schuld. Mijn ervaringen, mijn 
emoties en mijn kennis klinken door in mijn gedichten, 
geïnspireerd door mijn leven van alledag. Met mijn 
gedichten vraag ik niet te oordelen, maar echt te luisteren 
naar het verhaal van de mens die in armoede leeft. 

Een woord van dank wil ik uiten aan ATD Vierde Wereld. Ze 
hebben me het vertrouwen gegeven om me te 
ontwikkelen tot de mens die ik nu ben. Ze zagen mijn talent 
om te schrijven en hebben me daartoe gestimuleerd. 

U kunt mijn gedichtenbundel bestellen voor €15,‐ inclusief 
verzendkosten: zie Pagina 8

‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐
 

“Mensen in armoede moeten erbij 
zijn wanneer belangrijke beslissingen 
worden genomen voor de . toekomst
Alleen dan kunnen zij de vruchten 

plukken verandering.“van 
‑Joseph Wresinski‑

BARONES TUSSEN DE ARMEN

Het verhaal van een vrouw 
die breekt met tradities en 
kiest voor een leven in verzet 
tegen armoede.
Alwine de Vos van Steenwijk 
(1921‐2012), kleindochter 
van een adjudant van keizer 
Wilhelm II, kiest een radicaal 
ander levenspad dan ver‐
wacht. Opgegroeid in luxe en 
klaargestoomd voor een 
leven in de luwte, besluit ze 
tijdens de Tweede Wereld‐
oorlog bij het verzet te gaan, 
waarbij haar geliefde door de 
bezetters wordt gefusilleerd. Na de oorlog wordt ze een 
van de eerste Nederlandse vrouwelijke diplomaten.
Een schokkende confrontatie met de schrijnende armoede 
van de Parijse sloppenwijken opent haar ogen voor de 
wereld buiten haar bevoorrechte milieu. In de jaren 60 
geeft ze alles op om met de Franse priester Joseph 
Wresinski te strijden voor de rechten van de allerarmsten. 
“Barones tussen de armen is het fascinerende verhaal van 
het leven van een onterecht vergeten vrouw, tegen de 
achtergrond van een verdwijnende standenmaatschappij, 
de verwoestende Tweede Wereldoorlog en de doorbraak 
van vrouwen in (inter)nationale organisaties. Maar vooral 
is het een persoonlijk verhaal van een uitzonderlijke vrouw 
die moedige keuzes durfde te maken.

Astrid Schutte – voorheen docent Nederlands en journalist – 
is schrijver en schrijfcoach. Ze is geïntrigeerd door hoe 
mensen grote veranderingen kunnen ondergaan wanneer de 
tijd, omstandigheden en hun ambities daarom vragen.

Voor wie interesse heeft:
Het boek is via de Boekhandel te bestellen en kost 22,99 
in NL ISBN 978 90 00 387489
maar ook via Spectrum
https://www.spectrumboeken.nl/producten/barones‐
tussen‐de‐armen‐9789000387489

Uitgave van Spectrum, het is ook als E‐book voor 14,99 
te bestellen ISBN 978 90 00 387496
https://www.spectrumboeken.nl/producten/barones‐
tussen‐de‐armen‐9789000387496
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Lidmaatschap van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld 
Ik sluit mij aan bij de uitgangspunten (www.atd‑vierdewereld.nl) en machtig ATD Vierde Wereld d.m.v.

deze éénmalige incasso. Aankruisen en invullen wat van toepassing is en deze bon sturen naar:
ATD Vierde Wereld, Postbus 384, 2350 AJ Leiderdorp. (NL27INGB0 002752200)                   

             
 

 O  Lidmaatschap € 10,‑  O  Steunlidmaatschap € 20,‑   O Gift € _____  

Dhr / Mw :    …………………………………………...………  Incassant ID: NL 13ZZZ411514920000 
Adres:           …………………………………………...………    Kenmerk machtiging: _______________(niet invullen) 
Postcode: ………………… Plaats: …….…………………….. 
 
Ik verleen de Stichting ATD Vierde Wereld toestemming éénmalig het bedrag van ……………… euro af  te schrijven 
van mijn bank‑ / girorekening:   IBAN: ………………………………………………   
Handtekening:                                                   Datum:  
 

Deze gehele coupon (of kopie) in een gesloten enveloppe sturen naar:
 

Stichting ATD Vierde Wereld Nederland, Postbus 384, 2350 AJ Leiderdorp. GSM: 06‑ 11 230 807  

Als u het niet eens bent 
met deze afschrijving kunt 
u uw bank binnen 56 da‑
gen opdracht geven het 
bedrag terug te storten. U 
kunt ons ook even bellen. 

AANBIEDINGEN   (prijzen inclusief porto‑ en adminkosten)

Totaal bedrag: €  __________   
Dhr / Mw :    …………………………………………...………  Incassant ID: NL 13ZZZ411514920000 

Adres:             ………………………………………………….  Kenmerk machtiging: _______________(niet invullen) 
Postcode: ………………… Plaats: …….…………………….. 

Ik verleen de Stichting ATD Vierde Wereld toestemming éénmalig het bedrag van 
……………… euro af  te schrijven van mijn bankrekening:    
IBAN: NL ..  …. ……………………………………... 

Handtekening:                                                   Datum: 

Deze gehele coupon (of kopie) in een gesloten enveloppe sturen naar: 
Stichting ATD Vierde Wereld Nederland, Postbus 384, 2350 AJ Leiderdorp. GSM: 06‑ 11 230 807   

Als u het niet eens bent 
met deze afschrijving kunt 
u uw bank binnen 56 da‑
gen opdracht geven het 
bedrag terug te storten. U 
kunt ons ook even bellen. 

 

 

 

Voor andere titels van boeken en of kaarten zie in onze webshop:
www.atd‑vierdewereld.nl/winkel

Verhalen 50 jaar 't Zwervel Aantal: _____ ex

 
   
 

NIEUWE UITGAVE Gedichtenbundel, Jozé Kersten
                                                  
           

€     15,00 Aantal: _____ ex

€   21,50  Aantal: _____ ex

€   8,95

Vierde Wereld Verkenningen 38, 
Naar een wereld, waarin niemand wordt uitgesloten  

€   5,00  Aantal: _____ ex

Jullie moeten weg! (van John Habets)           

DECEMBER 2025    Nr.191 

“Een mens bestaat niet zonder .gemeenschap
De mens komt slechts tot volledig 

werkelijkheid wanneer hij kan ,geven
wanneer hij kan worden en kan geliefd 

liefhebben, wanneer hij kan delen en op zijn 
beurt kan ontvangen.“
‑Joseph Wresinski, 1966‑

Het bestuur en alle medewerkers van ATD Vierde Wereld Nederland
wensen u Vredige Kerstdagen en een Voorspoedig 2026
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